BENT U WEL
ECHT GOED
VERZEKERD?

Gemiddeld heeft een Nederlander
achtverzekeringen. U hebt er vast
ook wel één of meerdere. Maar
waarvan bent u eigenlijk verzekerd?




VERZEKERINGEN HELPEN NIET ECHT!

Met een zorgverzekering bent u niet Verzekeringen nemen de risico’s niet
verzekerd van gezondheid of goede weg. Ze zijn beperkt en beschermen
zorg. Slechts gemaakte zorgkosten wor- niet. Ze helpen alleen tegen bepaalde
den (na het eigen risico) gedekt. financiéle gevolgen.

Een opstalverzekering verzekert u niet Bent u verzekerd van écht blijvend

dat er geen brand uitbreekt. Een auto- geluk? Bent u verzekerd van een goede
verzekering verzekert u niet van een relatie, gevuld met liefde? Van hulp om
veilige thuiskomst. een goed leven te leiden? Van verge-

ving als u een misstap maakt? U denkt
misschien: “Kan dat wel, zijn daar wel
verzekeringen voor?”

Tijdens uw levensreis, van de wieg tot
het graf, kunt u zich tegen sommige ri-
sico’s verzekeren. Tegen het meeste wat
. u overkomt kunt u zich niet verzekeren.




VERZEKERD VAN EEUWIG LEVEN

Een levensverzekering helpt niet tegen
de dood. De dood komt vroeg of laat.
Misschien heel onverwacht. Dan volgt
de ontmoeting met God. Hij zal over
uw leven oordelen. Hij wil dat u elke
minuut God liefhebt boven alles en uw
naaste als uzelf. Kan Hij dan een positief
oordeel vellen? Of moet het vonnis
“Schuldig” zijn?

Bent u verzekerd van vrijspraak en
eeuwig leven? Zo niet dan loopt u het
grootst mogelijke risico. Want dan leeft
u niet in vrede met God, uw Maker. Dan
loopt uw leven uit op de eeuwige straf.

In de Bijbel staat dat geen mens goed
is. Niemand leeft tot eer van God, wat
wel de bedoeling is. Toch heeft God Zijn
wereld lief. Hij wil de mens redden van
de eeuwige ondergang. God stuurde
Zijn enige, geliefde Zoon.

Jezus kwam naar deze aarde. Hij kwam
om de plaats van Zijn volgelingen in te

nemen. Daarom stierf Hij aan het kruis.
Via Hem is er vergeving van zonde mo-
gelijk. ledereen die in Hem gelooft gaat
niet verloren, maar heeft eeuwig leven
(Johannes 3:16). Aan hen geeft God uit
genade vrijspraak. Dit verzekert God.




ALTIJD VERZEKERD VAN LIEFDE

Een betere verzekering is er niet. Er
zijn geen ingewikkelde voorwaarden
of kleine lettertjes. ledereen die dit
gelooft ontvangt eeuwig leven, zonder
er zelf iets voor te betalen.

Maar niet alleen dat. God wil met mij
een relatie. God wil mij van de wieg tot
het graf bij alle dingen helpen. Hij wil
leren het goede te doen, liefde te bewij-
zen zelfs in de richting van degenen die
mij niet goed gezind zijn.

Hij wil mij beschermen voor gevaren. En
als ik toch veel ellende moet meemaken
kan God dat toch nog op een of andere
manier ten goede gebruiken. Zelfs in die
omstandigheden zal God mij niet ver-
laten. En dat alleen vanwege het werk
van Zijn Zoon, de Heere Jezus.

Een beter leven is er niet.

Paulus schrijft: “Ik ben verzekerd, dat
noch dood, noch leven,... ... noch tegen-
woordige, noch toekomende dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde van God, welke is in Chris-
tus Jezus, onze Heere.”

(Romeinen 8:38-39).

Dit is de enige verzekering die u echt
niet kunt missen. Zonder deze verze-
kering zult u alles in dit leven, en na dit
leven alleen moeten dragen. Het is niet
nodig. Het echte, eeuwige geluk is te
verkrijgen bij de HEERE God. Vraag het
Hem! Bidt, en u zal gegeven worden.
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MEER WETEN?

e Elke laatste zaterdag van de maand
is de kerk open (van 14:00-16:00)
en kunt u koffie of thee komen drin-
ken (juli en augustus uitgezonderd).

e Volg de gratis Bijbelcursus en leer
meer over het Christelijk geloof.
Mail voor meer informatie.

e Vraag ons een gratis Bijbel zodat u
zelf verder kunt lezen.

e Heeft u vragen, neem contact
met ons op. Dit kan per e-mail of
telefoon. Zie contactgegevens op
achterzijde.

e Bezoek onze kerkdiensten.

Elke zondag om 09:30 en 18:00 uur.



